
 
 
 
 
het leven moet niet vliegen maar fladderen 

 

Nieuwsbrief mei 2019 

Met de maandelijkse nieuwsbrief wil ik je graag meenemen in de wereld van Holistic 

Pulsing.  

Hou de nieuwsbrief ook in de gaten voor het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en 

aanbiedingen. 

Ik wens je veel lees- en ontdekkingsplezier ! 

Wil  je de nieuwsbrief liever niet ontvangen, graag dan een korte reply op deze mail. 

In navolging van de nieuwe GDPR regeling bevestig ik hierbij dat de persoonlijke gegevens heel vertrouwelijk 

bijgehouden worden en enkel gebruikt worden voor het versturen van de nieuwsbrief, info omtrent Vlinderwijs en het 

maken of wijzigen van afspraken.  

Indien u zich hiermee niet akkoord kunt verklaren, gelieve dit per mail te bevestigen. U kunt natuurlijk steeds uw akkoord 

aanpassen. 

 

04. mei 2019 

Hoe fijn dat ook een nieuwsbrief verbinding is.   
Het brengt pulsing iets dichter bij jullie (maar eerlijk gezegd, niets kan tippen aan een 
sessie op de pulsing massagetafel ).  
Het brengt jullie, lieve lezers, dichterbij maar hoe ongewoon het ook klinkt, eveneens 
brengt het mij dichter bij mezelf. En is dat niet wat we allemaal graag willen. 

Perfect weten waarover ik wil delen en toch niet de juiste woorden vinden ....... Weerstand, 

controle, angst, confrontatie, uitstellen. We hoeven niet voor alles een reden te vinden. Efkes 

laten "rusten", vertrouwen, schuldgevoel tov van de lezer laten varen en dan, op de juiste tijd, 

op de juiste plaats ...... 

We leven in een energetische tijd waarin veel mag geheeld worden. Het allerbelangrijkste 

maar tegelijkertijd het meest fragiele om te helen is het (emotionele) innerlijke kind dat in elk 

van ons aanwezig is. Het zit meestal zo diep verstopt, we hebben het dikwijls zo diep van 

onszelf geplaatst om de confrontatie zo lang mogelijk uit te stellen. Ja, we "zorgen" er goed 

voor dat het zacht behandeld wordt, dat het lang en diep "slaapt" en doen er alles aan dat het 

zeker niet "wakker" wordt. Maar net dat "zorgen" maakt dat het nog moeilijker wordt om er 

mee aan de slag te gaan.  Hoe meer we rationeel gaan zorgen, hoe verder we verwijderd raken 

van onze start, ons niet meer bewust zijn dat onze start alles in zich heeft van wie we in 

werkelijkheid zijn.  

Ons innerlijk kind is onze kern,onze meest fragiele maar échte plek, onze eigen waarheid !!  



Er zijn zoveel manieren om terug contact te maken met deze plek en elkeen doorloopt een 

zekere zoektocht, een zoektocht wat voor jou "werkt". Deze weg kan vaak hobbelig zijn, 

kronkelig of misschien wel rechttoe rechtaan. Zachte wegen, harde wegen..... Geen enkele 

weg is de juiste of de betere. Wat wel op elke weg gebeurt is het uiteindelijke resultaat van 

"onvoorwaardelijke liefde" te kunnen geven en voelen. 

En dan denk ik onmiddellijk en spontaan aan pulsen.  

Kan je je nog herinneren hoe je je voelde bij het "ontvangen" van je dochter of zoon, 

rechtstreeks of via een omweg. Een gevoel van onvoorwaardelijke liefde dat zich (misschien) 

spontaan uitte in het zachtjes omarmen en wiegen. 

Of misschien mocht je (opnieuw) iets van onvoorwaardelijke liefde ervaren bij het "loslaten" 

van een ouder, grootouder, geliefde, zachtjes wiegend helpen overgaan naar een nieuwe 

wereld. 

Zo ook kan je via pulsen "gewoon" je (emotionele) innerlijke kind omarmen, zachtjes 

wiegend met de intentie proberen iets van die onvoorwaardelijke liefde te geven.  

Lieve lezer, een weekje later dan gepland, maar de juiste woorden kunnen maar raken als de 

tijd klaar is. Ook helen kan maar als de tijd klaar is. Wees mild voor jezelf 

Het leven moet niet vliegen, maar fladderen.  

Met een liefdevolle warme groet ! 

ps: check de site (www.vlinderwijs.com) je vindt er elke dag een nieuwe leuke, inspirerende 
quote ! 

Siska 

 

http://www.vlinderwijs.com/

