
 
 
 
 
 
Groeien doe je niet als alles gemakkelijk gaat  groeien doe je als je in de uitdaging gaat 
staan 

 

09. september 2019 

Hoe fijn dat ook een nieuwsbrief verbinding is.   
Het brengt pulsing iets dichter bij jullie (maar eerlijk gezegd, niets kan tippen aan een 
sessie op de pulsing massagetafel ).  
Het brengt jullie, lieve lezers, dichterbij jezelf maar hoe ongewoon het ook klinkt, eveneens 
brengt het mij dichter bij mezelf. En is dat niet wat we allemaal graag willen. 

Het hoeft niet meer gezegd te worden pulsen gaat om beweging. Allereerst de innerlijke 

beweging, het in beweging zetten van je innerlijke, letterlijk door de "vloeistoffen" die in je 

lichaam aanwezig zijn, figuurlijk door de emoties en inzichten die in beweging komen en/of 

je zelf ook daadwerkelijk in beweging brengen. 

 

Maar meer nog, jouw bewegen heeft niet alleen een werking in en voor jezelf maar zal, 

misschien onopgemerkt, ook je omgeving raken. Daar je anders in je vel zit, je anders 

reageert, je anders handelt, en ga zo maar door, zullen anderen genoodzaakt zijn ook hierop in 

te spelen en mee in de stroom gaan, mee in beweging gaan. 

 

Wat me daarover aan het denken zet(te) is dat mensen en dus ook relaties in beweging zijn. 

Van zodra twee mensen contact hebben, is er sprake van relatie, ongeacht dit intens is of 

sporadisch, ongeacht dit "live" is of via sociale kanalen.  En zo gebeurt het dat mensen in je 

leven komen en gaan, een golfbeweging dus. En in deze golfbeweging leer je, krijg je ideeën 

en inzichten en evengoed mogen anderen van jou ook voor en over zichzelf leren, ideeën en 

inzichten krijgen.  

Het spreekt voor zich dat de intensiteit en emoties die daarmee gepaard gaan afhankelijk 

kunnen zijn van de relatie tussen de personen en dit is niet (altijd) in evenredigheid met de tijd 

van de relatie.  

Maw mensen die zich heel kort in je leven "bewegen" kunnen op zijn minst een even sterke of 

nog intensere beleving nalaten dan mensen die je al "je hele leven lang" kent of mee 

verbonden bent. 

 

Graag sluit ik af met dankbaarheid voor alle mensen die in mijn leven voorbijkwamen, die er 

nu deel van uitmaken en die nog komende zijn. 

 

 

Wil je graag eens "proeven" hoe holistic pulsing voelt, wat het voor jouw lichaam en voor 

jouw onderbewuste doet, neem gerust contact op voor een proefsessie (25 euro) 

Ik kijk er naar uit om met jou een stukje op "reis" te gaan.                                                           



    

 

Met een liefdevolle warme groet ! 

ps: check de site (www.vlinderwijs.com) je vindt er elke dag een nieuwe leuke, inspirerende 
quote ! 

Siska 

 

http://www.vlinderwijs.com/

